Prompt ChatGpt:

Schrijf in ongeveer 1000 woorden een scriptie waarin duidelijk is dat een groep jongeren
van klas Havo 4 uit Vlissingen een bezoek brengt aan de Onze Lieve Vrouwenkerk te
Damme met aldaar een beeld van Tijl Uilenspiegel om vervolgens naar Brugge te gaan en
daar het Begijnhof en het Groeningemuseum te hebben bezocht met werken van Jan van
Eyk. Beschrijf de bezochte plekken op inhoud en zoals een zeventienjarige dit zou doen.

Titel: Op pad met Havo 4: een dag vol geschiedenis en kunst in
Damme en Brugge

Inleiding

Op donderdagochtend stapten wij, een groep van Havo 4-leerlingen van een middelbare
school in Vlissingen, met slaperige hoofden en goedgevulde rugtassen in de bus.
Bestemming? Belgié! Niet voor frieten of chocolade dit keer, maar voor een culturele
ontdekkingstocht. We zouden eerst naar Damme gaan om daar de Onze Lieve
Vrouwenkerk te bezoeken (en een beeld van een rare figuur met de naam Tijl Uilenspiegel
bekijken), en daarna door naar Brugge. Daar stonden het Begijnhof en het
Groeningemuseum op het programma. Klinkt misschien als ‘saai schoolreisje’, maar het
werd verrassend leuk en interessant.

Damme: een klein stadje met een grote kerk

Na ongeveer een uurtje rijden, kwamen we aan in Damme. Dat is een klein, schattig
stadje in Vlaanderen, vlakbij Brugge. Het was er rustig en sfeervol, met geplaveide
straatjes, oude huizen en veel groen. We liepen meteen richting de Onze Lieve
Vrouwenkerk. Die kerk zag je al van ver door de hoge toren. Het gebouw zag er oud en
indrukwekkend uit, en we leerden van de gids dat het oorspronkelijk uit de 13e eeuw
komt. Best bizar om te beseffen dat mensen daar al eeuwen geleden in en uit liepen.

Binnen was het stil, koel en er hing zo’n typische geur van oude stenen en hout. De
ramen met glas-in-lood waren prachtig en de gewelven hoog. We luisterden naar een
uitleg over de geschiedenis van de kerk: dat Damme vroeger een belangrijk handelsstadje
was en dat de kerk daarom zo groot gebouwd werd. Je kon aan de kerk echt zien dat
religie toen superbelangrijk was. Toch is nu een groot deel van de kerk niet meer in
gebruik, en sommige delen zijn gesloopt. Het gaf een beetje een mysterieus gevoel.

Tijl Uilenspiegel: een rebel met humor

Net buiten de kerk stond een bronzen beeld van Tijl Uilenspiegel. Veel van ons kenden
hem nog niet, maar dat veranderde snel. De gids vertelde dat Tijl een soort volksheld was
uit verhalen van vroeger. Hij kwam zogenaamd uit Damme en stond bekend als een
grappenmaker en rebel. Hij was niet bang om de spot te drijven met de machtigen, zoals



priesters en edellieden. Het beeld toonde hem met een narrenkap, alsof hij elk moment
een grap kon maken.

Wat cool was, is dat Tijl niet zomaar een clown was, maar eigenlijk iemand die op een
slimme manier kritiek gaf op onrecht. lemand zei zelfs dat hij een soort "middeleeuwse
troll" was, maar dan met een boodschap. Dat beeld sprak veel van ons aan — iemand die
met humor iets probeert te veranderen, dat is nog steeds relevant. Sommigen namen
selfies met het beeld, anderen dachten wat dieper na over zijn rol in de geschiedenis.

Brugge: het Begijnhof als een oase van rust

Na het bezoek aan Damme gingen we door naar Brugge. Wat een mooie stad! Met
grachten, bruggetjes en eeuwenoude gebouwen. Onze eerste stop daar was het
Begijnhof. Toen we er binnenstapten, was het alsof we een andere wereld betraden. Het
was superstil, alles was wit geschilderd, en er stonden bomen op een groot grasveld in
het midden. Alsof de tijd er had stilgestaan.

In het Begijnhof woonden vroeger begijnen. Dat waren vrouwen die vroom wilden leven,
maar niet in een echt klooster wilden. Ze waren dus gelovig, maar ook zelfstandig. Ze
woonden samen, hielpen elkaar en deden aan liefdadigheid. In een klein museumhuisje
leerden we over hoe ze leefden: simpel, toegewijd en in rust. Het was indrukwekkend dat
ze in een tijd waarin vrouwen weinig mochten, hun eigen manier vonden om hun leven in
te richten.

Voor ons, als jongeren die opgroeien in een wereld vol lawaai, prikkels en sociale media,
voelde het Begijnhof bijna als een digitale detox. Sommige van ons bleven expres even
stil en luisterden naar de vogels of de wind. Dat vonden we eigenlijk best bijzonder — een
plek waar je even ‘uit’ kon staan.

Het Groeningemuseum: meesters en mini-details

Na de lunch gingen we naar het Groeningemuseum. We wisten van tevoren dat daar
kunst hing, vooral schilderijen van Vlaamse Primitieven. En eerlijk gezegd: niet iedereen
stond te springen. "Schilderijen van oude mensen met vreemde kleren" dachten
sommigen. Maar dat veranderde al snel.

De rondleiding begon bij het beroemde schilderij De Madonna met kanunnik Joris van der
Paele van Jan van Eyck. Wat een ongelooflijk detail! De gids liet zien hoe elk stukje van
het schilderij iets vertelde: de plooien in de kleding, de glans op het metaal, het licht in de
ogen van Maria. Alles was z6 precies geschilderd dat het bijna op een foto leek — maar
dan met olieverf, en gemaakt in 1436! Voor veel van ons was het een soort ‘wow-
moment’. We leerden ook dat Jan van Eyck één van de eersten was die olieverf zo goed
gebruikte dat het een revolutie in de schilderkunst veroorzaakte.

Er hingen nog veel meer werken, met religieuze taferelen, symboliek en indrukwekkende
achtergronden. Sommige leerlingen raakten gefascineerd door hoe kunstenaars uit de
15e eeuw verhalen vertelden zonder woorden. Anderen waren onder de indruk van hoe
tijdloos sommige emoties eruitzagen: verdriet, hoop, eerbied. Het Groeningemuseum



bleek niet ‘gewoon een kunstmuseum’, maar eerder een soort tijdmachine die je in
gedachten honderden jaren terugbracht.

Reflectie: cultuur is meer dan geschiedenisles

Aan het einde van de dag zaten we weer in de bus terug naar Vlissingen. Moe, maar vol
indrukken. We hadden oude kerken gezien, geleerd over legendarische grappenmakers,
gewandeld door een eeuwenoud vrouwenklooster en kunst bekeken die je tot in je ziel
kon raken. Wat begon als een verplichte excursie werd een dag waarop we cultuur echt
hebben gevoeld en beleefd.

Wat we meemaakten, was meer dan droge feitjes uit een lesboek. We liepen door plekken
waar geschiedenis zich letterlijk had afgespeeld, zagen kunst die eeuwen heeft overleefd
en hoorden verhalen die nog steeds iets betekenen. En dat is misschien wel het mooiste
van deze excursie: dat we even weg waren uit ons scherm-leven, en iets hebben ontdekt
wat veel ouder, maar ook verrassend actueel is.

Conclusie

De excursie naar Damme en Brugge heeft ons als klas dichter bij elkaar gebracht én
dichter bij de geschiedenis. We hebben geleerd dat cultuur niet saai hoeft te zijn, maar
juist boeiend, indrukwekkend en vol betekenis. Of het nu een kerk is die al 800 jaar
overeind staat, een spotbeeld met een nar, een stille virouwenhof of een meesterwerk met
duizend details — elke plek vertelde een verhaal. En dat verhaal nemen we mee.
Misschien niet voor een toets, maar wel voor het leven.

Einde

Cijfer : 8,5 wat mij betreft;-) en dat in een paar seconden.
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